
Denk aan mij terug, maar niet in dagen van pijn en verdriet…

Denk aan mij terug in de stralende zon, 

hoe ik was toen ik alles nog kon.

Mevrouw

Drika Beijnsberger
                                                            

“Drika van Brandsjaak” 

weduwe van 

Henri Baens †2008

Lid van Okra

ºMolenbeersel, 18 april 1932           †Maaseik, 5 december 2023

Online condoleren: www.uitvaartvancleef.be

Dit melden u:
Jean en Alda Baens-Kunnen, 
 Marieke en Chris, Gitte, Jonathan, Minne
 Anneke en Tim, Maud , Mette
 Koen en Anke, Josephine, Charlotte
Ivo en Anne-Mie Kunnen-Baens
 Nicky en Nuray, Feliz, Leyla
 Tanja en Wim, Noa, Flo
 Sanne en Koen, Nelle, Lis
†Casper en Toos Baens-Smeets
 *Teun 
 Iselle en Johan, Toon, Matilda, Okke               pluskinderen
 Cecile en Pedro
Jacky en Marleen Baens-Stevens
 Michael en Lotte, Miel, ♥
 Sharon en Milan
Jos en †Carine Bakkers-Baens en Linda Van Shaik
        Maarten en Ramona
        Caroline en Niels 

       haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Martin Seerden
 Claudia en Dirk
 Sander en Jelle, Jan, ♥

haar zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten van 
de families Beijnsberger en Baens.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatsvinden in de St-Leonarduskerk, Weertersteenweg 
te Molenbeersel op zaterdag 9 december 2023 om 10.30 uur. 

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren: 
in de kerk vanaf 10.00 uur. 

Er is tevens gelegenheid om afscheid te nemen van Drika 
in Afscheidshuys Vancleef, Breeërsteenweg 333, 3640 Kinrooi, 
vrijdag 8 december 2023 van 18.30 tot 19.00 uur.



Afscheidshuys Vancleef, Maaseik-Kinrooi - 089 56 43 59


