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Zijn handen maakten alles, al wat zijn oog maar zag,

toch bleef hij heel bescheiden, wie goed keek, zag een lach.

Hij was met al zijn gaven voor ieder in de weer,
hij wilde nooit bedankjes, maar nu mag het nog een keer.

Mijn lieve man, onze goedlachse pa
en onvergetelijke bompa

De heer
Theo Lemmens
“Tei van Truke”

echtgenoot van mevrouw

Mia Snijkers

Hij ontving het aardse leven te Kinrooi op 21 juli 1934
en is het andere leven, bij God, ingegaan
in ZOL, campus Maas en Kempen te Maaseik
op 27 september 2024.

Dit melden u:
Mia Lemmens-Snijkers zijn echtgenote

Jan en Anita Lemmens-Kwaspen
Katrien en Hans Roijakkers, Lucas, Liam
Jo en Melissa Torres

Hiib en Miet Van Eygen-Lemmens
Bert en Michelle Vliegen, Nino, Matteo
Sofie en Jelle Leunen, Emely, Cleo, Kasper
Sara en Jorn Denier, Livie, Elou

Peter en Leen Graus-Lemmens
Lien en Tobrun Van Nuland , Eva, Kato, €@
Sam

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Delen mee in het verdriet:
zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
van de families Lemmens-Truyen en Snijkers-Hermans.

Met dank aan het team van het Wit Gele Kruis,
zijn huisarts Dr. Mertens, het team van afd Geriatrie,
kinesist Femke en Celine van Ready to Move.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen tijdens de uitvaartliturgie in de Sint Martinuskerk
te Kinrooi op donderdag 3 oktober 2024 om 10.30 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren:
in voornoemde kerk vanaf 10.00 uur.

Theo is thuis, waar gelegenheid is tot afscheid nemen
en condoleren op dinsdag en woensdag
van 15.00 uur tot 17.00 uur, Weertersteenweg 269, Kinrooi.

Rouwadres: Weertersteenweg 269, 3640 Kinrooi.
Online condoleren: www.uitvaartvancleef.be



